
als je zoals ik "gezegend" bent met een bos krulhaar, heb je echt nood aan een goede kapper om niet altijd met hetzelfde
kapsel te moeten rondlopen. Ik heb het jaaaaaaaaaaaren kort gehad en twee keer tot op schouderlengte. Bovendien krult
mijn haar niet alleen, het is daarenboven ook heel droog en heeft daardoor neiging tot "pluizen". Meer dan één reden tot
kopzorgen dus !

b.v.-kapper!

Na 50 jaar heb ik dan nu eindelijk een kapper die mijn haar aan kan.
Via mijn hippe dochter ben ik bij Wakko terecht gekomen, een kapper die je haar droog knipt. Door deze simpele techniek
zie je immer onmiddellijk hoe het haar valt en reageert.
Wakko is het salon van Peter, die in Vlaanderen toch een beetje bekend werd door het programma de heren maken de
man. Hijzelf is een schat van een man, heel verstandig en wijs en je voelt je meteen veilig en thuis. Er zijn drie salons, 1
in Antwerpen, 1 in Brussel en 1 in Gent.
Peter komt op woensdag naar Gent, maar de kapper die de zaak in Gent openhoudt is ook fantastisch!
Fabio luistert en knipt bijzonder goed. Ik ben aardig op weg naar een toffe carré met een knipoog, het kapsel dat ik al heel
lang écht wil...

Heb je zin in een heel nieuwe ervaring? Eens kijken op www.wakko.be maakt je al wat wijzer.
DOEN!

NAAR DE KAPPER GEWEEST!
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